
DAG 6: VRIJDAG 5 APRIL 2024 

 Op het program staat het volgende: 

Arashiyama - Bamboebos 

 

Een van de meest gefotografeerde en geschetste 

plaatsen, een kunstwerk met de natuur. Ik ben er nog niet 

geweest en kijk ernaar uit.Wanneer er wind is botsen de 

stammen tegen elkaar en maken als het ware muziek. De 

de scheuten in de lente groeien in enkele weken tientale 

meters hoog en recht. 

 

Kiyomizudera Tempel 

 

Kiyomizu-dera is een tempelcomplex in de heuvels van Kyoto, 

ook wel de “Helder Water“-tempel genoemd, is een gigantische 

houten boeddhistische tempel in Kyoto. Het is één van de 

oudste en de meest beroemde van de stad. Kiyomizu-dera 

maakt onderdeel uit van het“ Werelderfgoed Historische 

Monumenten van oud-Kyoto” . 

 

De weg oor vandaag 

1. Yamato Koizumi → Arashiyama Bamboe Bos 

2. Arashiyama Bamboe Bos → Kiyomizudera 

3. Kiyomizudera → Yamato Koizumi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. 1.Yamato Koizumi → Arashiyama Bamboe Bos 

  



Arashiyama Bamboe Bos → Kiyomizudera Tempel 

 

 

Arashiyama → Kiyomizudera Tempel Kiyomizudera Tempel → Yamato Koizumi 

 

 

 


